
 
 

5 mei 2022  pagina 1/3 
 

Ingezonden Artikel: Kannibalisme?! 

 
Geachte bewoners van dit domein, 
 
De heer van Soest heeft voor die Ierse sabbat lul een maaltijd gemaakt. En daarvoor heeft onze 
geliefde chefkok zijn eigen ingewanden gebruikt. Meneer van Soest, erkend lid van ons domein, loyaal 
aan de camarilla, loyaal in beschermen van de maskerade, heldhaftig in de strijd tegen de sabbat, 
buitengewoon charmant diplomaat, vereerd als primogen, heeft dus gewoon een potje staan koken, 
oh, pardon, heeft dus culinaire kunst staan maken voor een toreador antitribu. Was het in opdracht? 
Als vriendendienst? Wie weet? Die Ierse sabbat lul heeft vervolgens de maaltijd genuttigd met een 
ander van de toreador. Die vooraf niet op de hoogte was gesteld van de bijzondere keuze aan 
ingrediënten.  
 
Nu is het al niet slim om met een sabbat te gaan dineren. Maar wie verwacht er nou in hemelsnaam 
dat je daar dan je primogen gaat zitten opeten? Die daar vrijwillig aan heeft meegewerkt? Wat voor 
pervers kannibalisme is dit? Welke zieke geest vindt dit een goed idee? Wat heeft zich afgespeeld 
onder die koksmuts?  
 
"Oh, laat ik eens gaan koken met mijn eigen ingewanden, ik ken toch wel een sabbat die ze terug kan 
laten groeien in het Elysium. En dan vertel ik iedereen dat ik dit deed om de sabbat te bestrijden. Dat 
gelooft iedereen, want ik ben dubbel en dwars loyaal, geliefd vanwege mijn bijdrage aan de kunsten, 
heldhaftig in de strijd tegen de sabbat, vereerd in mijn clan en buitengewoon charmant bovendien! Ze 
zullen me wel moeten geloven!" 
 
Kijk, dat er een sabbat rond loopt te paraderen in ons domein, omdat er destijds te weinig mankracht 
was deze het domein uit te schoppen, a la. Dat deze walgbal welkom is op elysium, a la. Maar deze 
worm dan ook nog even een maaltijd voorschotelen, waarbij je voluit demonstreert hoe ontzettend ver 
je bent verwijderd van enig moreel besef? En dan ook toestaan dat deze als een soort 
misselijkmakende grap wordt geserveerd aan een van de onzen? Is dit waar de camarilla voor staat, 
deze perverse decadentie?  
 
Dit hele gebeuren stinkt, en het lijkt erop dat de grootste roos het best groeit op de enorme berg 
bullshit die nodig is om dit recht te praten. Niet dat we die gaan horen, want een keer met het 
statusboek wapperen is voldoende om het zwijgen op te leggen en genoegdoening te eisen voor dit 
stuk.  
 
Maar voor die tijd heeft tenminste iedereen kunnen lezen wat ik er echt van denk. Want buitengewoon 
charmant? Mijn reet! 
 
Kim Smeets 
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Wat ons ter ore kwam 

 
 Domeinen in Polen, Hongarije en Duitsland vrezen enorme voedseltekorten vanwege 

aankomst Oekraïense Kindred. 

 Domein Boekarest beticht van organiseren transporten van Oekraïense Camarilla Kindred 

naar Anarch gebied. 

 De embrace van een Inquisiteur is óf een meesterzet óf weer een gedachtekronkeling van 

Tilburg, aldus de andere domeinen. 

 Domein Rotterdam stuurt delegatie naar Eurovisie Turin om oogje in het zeil te houden. 

 Camarilla zeer ontstemd over misbruik coronasteun-bloed door domein Londen.  

 Domein Amsterdam ligt nog steeds voor het oprapen. Wie durft? 
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Het laatste Woord 

 
Eeehhhhhhhhhhhhhhh? 
Wè hebbe meâh kaas naudag. 

 
 
Verliezer van de maand: 
Maykel van de Jagt voor het vermoorden van Christiaan. 
 
 
Winnaar van de Maand: 
Helena D'lioncourt voor het verlaten van het Elysium voordat het nog onsmakelijker werd.  
 
 
Wat men had willen zeggen: 
Weet iemand eigenlijk hoe dat werkt, dat Omhelzen? 
 
 
Wat er gezegd gaat worden deze avond: 
Kinderen zijn maar lastig. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com 
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