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JONG BLOEDT, OUD BLOED
Camarilla’s moeiteloze mankracht misbruik

Door onze verslaggever

Dat de Camarilla zonder enige gene neonates en ancilla in gevaarlijke en 
dodelijke situaties dwingt was ons aller al langer bekend. Maar dat de 
Camarilla ook nieuwe loyale leden genadeloos misbruikt ondanks hun 
duidelijke keuze voor menselijkheid, is weer een nieuw dieptepunt waar de 
zogenaamde Ouderen zich tot hebben verlaagd.

Hier is Tibor LeJeune, voormalig Sabbat, nu trouw lid van de Camarilla. 
“Ik ben twee keer gegaan. Eerst werd ik aan een paal vastgebonden en 
geblinddoekt. Vervolgens werd er met van alles op me geschoten. Daarna lieten ze 
me lopen. Geen verklaring waarom.”
“De tweede keer werd ik in een gymzaal vast gezet met een klein meisje dat een 
gestoorde vampier bleek te zijn. Ik moest er alles aan doen om haar te overleven. Ik 
kon haar onder bedwang krijgen, en vervolgens werd ik weer onder vuur genomen 
door de Brusselse Camarilla. Ik heb het overleeft, maar dit is echt niet hoe ik dacht 
dat ik behandeld zou worden.”

U hoort het hier. De Camarilla neemt onze hulp als vanzelfsprekend aan en gebruikt 
het voor hun eigen duistere genoegdoening. Leden van Domein Tilburg en 
Tilburg-Noord, verzet u zich tegen deze perversiteit!!!
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Benieuwd wat er in Antwerpen gebeurd? Ik wel, daarom heb ik voor dit weefgetouw Pierre 
Perrault geinterviewd. Als je Domein Brussel hebt bijgestaan in de strijd tegen de Sabbat, dan 
heb je hem ongetwijfeld aan de telefoon gehad, en zijn prachtige Belgische tongval gehoord.

Wie is Pierre?
'Pierre is gewoon een neonate, oorspronkelijk uit Antwerpen. Ik was niet zo tevreden met de 
afwachtende houding, met de Sabbat voor de deur. Dus ben ik verhuist naar Brussel, ik vond dat men
de zaken daar beter voor elkaar had. De verdediging dus.'

Je hebt achteraf gelijk gekregen, jammer genoeg.
'Heel jammer, ja. Dat kun je wel zeggen. Ik heb getracht iedereen te overtuigen in Antwerpen, maar ja,
ik wil hier niet teveel over zeggen. Wat ik wel kwijt wil is dat ik hoop dat er naar iedereen geluisterd 
wordt. Ik ben een aantal maten verloren toen de Sabbat Antwerpen binnen viel'.

Men is denk ik benieuwd van welke Clan jij bent.
'Die vraag krijgt iedereen, om te kijken of vooroordelen juist zijn of niet. Maar weet je, mijn mening is 
eigenlijk dat je gewoonweg geen vooroordelen moet hebben. De Clan maakt dan bijkans niets meer 
uit. Daarom ga ik deze vraag niet beantwoorden'.

Mooie woorden. Wat doe jij als individu in Brussel?
'Mijn rol in Brussel? Ik ben een soldaat, en ik coördineer binnenkomende verzoeken om mee te 
helpen tegen de Sabbat in Antwerpen. Ik vraag naar vaardigheden en deel Kindred in, samen met 
mijn compagnon Herman Bracke. Hij is doorgaans op het treinstation van Brussel om daar te 
coördineren.' 

Tijdens dit gesprek heb je al 2 telefoontjes beantwoord. Het is druk?
'Heel erg druk, Kindred komen van all over the place om mee te helpen. We zijn ook erg blij met de 
hulp uit Tilburg. Ik heb al veel aanmeldingen gehad. Velen komen meerdere keren terug. Ik krijg ook 
goede feedback vanuit de teams.'

Niet iedereen krijgt mee wat er in Brussel gebeurd hier in Tilburg. Hoe vordert de strijd?
'Het gaat erg goed. We maken veel slachtoffers onder de Sabbat zonder veel slachtoffers aan onze 
zijde. Er zijn ook hooggeplaatste Sabbat die binnenkort een bezoekje kunnen verwachten, maar daar 
kan ik niet over uitweiden. In sommige delen van Brussel zijn geen Sabbat meer, hoewel het nog 
steeds niet veilig te noemen is. Het is een kwestie van tijd voordat Antwerpen bevrijd is.'

Wat vind je van eigen initiatieven?
'Wij zijn blij met elke inzet natuurlijk, maar het is erg belangrijk dat het centraal gecoördineerd wordt. 
Het is ronduit gevaarlijk om alleen naar Brussel te gaan, ook nu nog. Toegangswegen worden in de 
gaten gehouden, dat weten we. Daarnaast hebben wij Sabbatinformanten die wij willen behouden. Wij
zijn bezig met een lijst, met de gevaarlijkste Sabbat, deze zullen we binnenkort publiceren, omdat we 
verwachten dat deze zullen vluchten naar Domeinen rond Antwerpen.'

Je moet zo ophangen, dus laatste vraag: wat vind je van de kritiek op de lijsten die jullie bijhouden?
'Aan de ene kant begrijp ik de kritiek, er is een risico dat de Sabbat de lijsten ziet. Maar wij vinden het 
belangrijk dat Prinsen weten wat Kindred uit hun domein hebben bijgedragen, zodat zij een passende 
beloning kunnen geven. Zoals je weet is hier de status 'Oorlogsheld' mee te verdienen.'

Ook meedoen in de strijd tegen de Sabbat in Antwerpen? Bel Pierre op 00328BRUXLIBR.

Weet jij iemand, van wie je een interview in het weefgetouw zou willen zien? Vraag het de
Nosferatu.
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Tilburg Kunstagenda Juli-Augustus 2018

Optredens

Dark Moon Festival – 7 Juli (Muzetuin)
HOO WAH! Festival 2018 – 13 tot 15 Juli (Beekse Bergen) 
Judas Prophet – 6 Augustus (013)
Flaying Molly – 22 Augustus (013)

Tentoonstellingen

De Pont  T/m 22 juli Rineke Dijkstra, foto’s. T/m 26 aug Landlines, Sean Scully.
Textielmuseum  T/m 4 nov Dutch design damast. 9 juni t/m 11 nov Simply 
Scandinavian, Nordic design 1945-2018. 
Vredeskerk En route, Ellen Rijk, installaties, beelden. 



7 juli 2018 pagina 4/6

Winnaar fotowedstrijd mei 2018
(Craft 2)

De winnende foto, door Frans Vaarstadt

Wil je meedoen? Elke
tweede zaterdag van de maand. Bel of SMS 06-FRETTIE2.

LETOP: KINE
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Wat ons ter ore kwam

 Zonder deelname Oranje speelt het WK geen rol van betekenis voor de 
Tilburgers.

 Primogen Tilburg netwerken nogal wat af bij andere Elysia. Zijn ze op zoek 
naar een exit?

 Belangrijke Sabbatbijeenkomst onderbroken door sprinklerlinstallatie.

 Tilburg betrokken bij aanvallen op Sabbat in Antwerpen.

 Nosferatu zijn niet GDPR compliant.
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Het Parool

De dagen zijn warmer geworden, maar de harten van Tilburg blijven kil. Of ze nu 
kloppen of niet. Een multinational verankerd zich in onze samenleving zonder begrip 
en gevoel voor onze stad. Aan de andere kant, misschien willen we wel die fijne, 
rechtlijnige kaders. Dan hoeven we nooit meer na te denken.

Slachtoffer van de Maand:
Lotte is het slaafje van toreador.

Opportunist van de Maand:
De voorzitter, want de voorzitter bepaalt.

Wat men echt bedoelde in het Elysium:
Waarom tolereren we de Anarchisten?

Wat je niet moet zeggen deze avond:
Mag ik ook Ancilla zijn, alsjeblieft

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

mailto:weefgetouw@wovendarkness.com

