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Ingezonden perkament

He wat? Ja, u leest het goed. Op de redactie van het Weefgetouw krijgen we regelmatig stukken kopij 
ingezonden. Meestal gebeurt dit via moderne vormen van communicatie, soms krijgen we nog een 
uitgeprinte brief... zelden kwam het echter voor dat wij een stuk perkament in onze postbus mochten 
ontvangen. Edoch, wij wilden u het raadselachtige stuk schrijven niet onthouden. Wij weten niet wat 
we er mee te moeten, maar wellicht kunnen jullie ons verder helpen:

De Zwaarden van Vergeving zijn gekmoen. Prijs Den Heer.
Vergeef ons onze zonden. Wij zijn onwaardig.
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Wat ons ter ore kwam

 We hebben een nieuwe Sheriff! Hoera! Wacht eens... alweer een Tremere?!

 Wat moeten de Giovanni met Kleinendaal?

 The biggest trick van Gulik ever played was convincing the Camarilla they killed him.

 Waarom steunt niemand Leo Boom?

 Welk geluid maakt het brommertje van de pastoor? Vroom! Vroom!

 Bert Visser bruist als Emiel Roemer, in tijden van crisis wordt hij steeds populairder.

 Ik vond de volgende editie van het Weefgetouw toch beter...
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Het laatste Woord

Kende gè 'nen duvelèr,
'n Volkom en 'nen schrobbelèr,

Witte wè getauwe zèn,

Baoide welles in 't Baksven,

Ziede daoglijks fraters zat,

En zegde: gatverdikke,
Dan zède gè van onze stad,

Van Tilburg, net als ikke.

(Couplet en reffrein uit een autentiek Tilburg's lied)

Verliezer van de maand:
Karl Menckhoff... hij krijgt zo'n doods bezoek iedere maand.

Winnaars van de Maand:
Job, voor het compleet onverwacht terugkrijgen van zijn status. Merel van Bohemen, voor het 
verkrijgen van de Sheriff-functie.

Uitspraak uit het Elysium:
“Maar we zijn toch allemaal wandelende lijken?”

Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Hou daar eens mee op, rotjoch!”

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com
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